
 

kern 8 

In ons tuintje staat een hoge boom. 

Een boom vol met kleine takjes en blaadjes. 

Ik hoor de vogels fluiten en luister naar het geluid. 

Maar dan ineens, tok, tok, tok. 

Wie tikt daar zo hard? 

Ik kijk door mijn raam en zie een specht. 

De specht pikt met zijn scherpe snavel in de boom. 

Hij probeert met zijn tong diertjes uit de boom te vangen. 

Ik schrik, de specht schrikt ook en wat een pech. 

De specht zit vast in de boom. 

Ik ga gauw naar buiten en zorg dat de specht van mij schrikt. 

Gelukkig schrikt de specht al snel en vliegt hij ver weg. 

Nu is het weer stil in ons kleine tuintje.  

De hoge boom zit vol vogels die fluiten. 

Blij kijk ik door mijn raampje naar buiten. 

 

 

De specht heeft pech 

 


