
In een grote grot, onderaan de berg woont een hele grote reus. 
Deze reus heeft het moeilijk met een heleboel dingen. 
Hij kreunt en klaagt de hele dag, alles kost hem heel veel moeite.  
Op een dag komt er een kabouter voorbij, de kabouter woont bovenop de berg. 
Hij hoort van de problemen van de reus en wil hem graag een handje helpen. 
“Niet zo nukig hoor” zegt de kabouter tegen de reus “ik ga je helpen”. 
Het duurt niet lang voor de kabouter weet waarom de reus alles zo moelijk vindt. 
De reus wil scheppen met een klein schepje, autorijden in een klein autootje en 
schrijven in een klein schriftje met een klein pennetje. 
Zo’n grote reus heeft grote dingen nodig, hij past niet in een klein autootje en 
scheppen met een klein schepje duurt natuurlijk uren.  
“Nee, dit kan niet langer” zegt de kabouter “ga maar even rustig zitten, dan los ik 
jouw problemen op”. 
De kabouter gaat aan de slag, hij gaat naar een klein winkeltje, maar daar 
aangekomen ziet hij alleen maar kleine spulletjes.  
Hij stapt in de auto en rijdt door naar een grote winkel, hier koopt hij een grote 
schep, een flinke auto een super groot schrift met een enorme pen. 
Snel gaat hij terug naar de reus en geeft hem de spullen. 
De reus is super blij, want deze spullen zijn heel handig en kan hij goed gebruiken. 
Hij bedankt de kabouter voor zijn hulp en gaat vrolijk aan de slag. 
 
 
 

 

kern 11 De spulletjes van de reus 

 


