
Lang geleden woonde er een koning in een prachtig paleis. 

De koning was binnenkort jarig en wilde een groot feest vieren. 

Een verjaardagsfeest waar iedereen welkom was.  

Hij regelde een verjaardagstaart, ballonnen, slingers en snoepjes. 

De koning wilde alleen maar vrolijke gezichten zien. 

Zelf was hij rustig en had hij zin in het gezellige feest. 

De koning was alleen iets heel belangrijks vergeten. 

De uitnodigingen voor het feest waren niet verzonden. 

Op de dag van het feest kwam er helemaal niemand. 

De koning werd verdrietig en liep verslagen door de stad. 

Hij maakte een prettige wandeling en kwam verschillende mensen tegen. 

Toen de koning vroeg waarom ze niet op zijn feest waren gekomen, vertelden zij dat 

ze nooit waren uitgenodigd.  

De koning rende terug naar het paleis, pakte de uitnodigingen en rende zo hard hij 

kon terug naar de stad.  

Alle mensen kregen een uitnodiging in de hand geduwd en de koning riep: “vanavond is 

het feest, iedereen is welkom!” 

Die avond was het paleis versierd en zag de koning een heleboel vrolijke gezichten. 

Iedereen at van de verjaardagstaart en vierde feest. 

De koning had nog nooit zo een leuk verjaardagsfeest gevierd. 
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